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Biezekapelstraat , was de tijd dat je nog 
rustig kon parkeren op het St Baafsplein 

Na de brand v/h justitiepaleis in 1926 kwam hier in dit gebouw een tijdelijk 
justitiepaleis. In okt 1930 is men terug kunnen verhuizen naar hun oude locatie. Hier 
opende in sep 1931 zowel basisschool als humaniora haar deuren. Dit was het  1ste 

katholieke meisjeshumaniora in Gent. In 1937 vertrokken de meisjes van het 
humaniora naar hun nieuwe locatie op de Reep. Daardoor noemde de locatie hier 

άYƭŜƛƴ St Bavoέ 



De Achtersikkel in 
1897 (achter de 
Hoogpoort) 



Waar nu die auto staat aan het kappelletje liep tot 1900 
het Regnessenstraat. Deze maakte hier een bocht en 
kwam dan uit op de Nederpolder.  
Je draai je 180° en je ziet dit gebouw met een poort, waar 
nu het gebouw staat dat na 1900 is gebouwd liep het 
straatje naast het NTG gebouw op het St Baafsplein 
verder door naar de St Janstraat. Deze straat werd 
opgeslorpt door het St Baafsplein.  

Na 1856 door een 
technische revolutie was 

het papier veel goedkoper 
en moest de overheid 

ingrijpen tegen wildplakken. 
Er werd een nieuw beroep 
in het leven geroepen: Het 
aanplakkerambt. Voortaan 

moesten er takszegels 
worden aangeplakt  en 

moest dit gebeuren op wel 
bepaald plaatsen. Ook 
aanplakbrieven voor 

verkoop van gebouwen had 
een speciale plaats. Alles 
werd afgeschaft begin de 
jaren  80 v/d vorige eeuw 



De Biezekapelstr liep vroeger in de verdwenen 
Regnesestraat die  eindigde op het  St Baafsplein 

Gerestaureerd 
in 1931 

In 1608 werd een Mariakapelletje geplaatst tegen de gevel van dit huis.  Op de 21ste juli 1633 
had een soldaat er niet beter op gevonden op het beeld te schieten maar de kogel ketste af op 
zijn gezicht en werd dodelijk geraakt (kvraag me af of dit waar is) Verder, toen dit huis in 1762 

door het seminarie gebruikt werd bouwde men een grote kapel voor dit beeld. Tijdens het 
Frans bewind werd het beeldje weggenomen en de kapel werd dicht gemetseld. Na meer dan 
100 jaar, namelijk in 1931 begon men aan de restauratie van de kapel en in 1936 werd er het 
huidige beeldje erin geplaatst. Ik hoop dat men niet alle dagen heeft gewerkt aan deze kapel, 

want 5 jaar is toch heel lang.  
 

De reden dat dit meer dan 
100 jaar toegemetseld bleef 
zal te maken geweest zijn 
met plaats voor algemene 

berichtgeving  
 
Schilderij  is van Gilbert 
Boerjan uit 1980 


