
Kattenberg, Dekstraat, 
groot en klein Eeckhout  

Kunstlaan, Viktor 
Hortastr, Gaspar de 

Craeyerstraat 



Kattenberg was de 

naam van de wijk nu een 
straatnaam 

De Dekstraat (1898)een weinig hygiënische 
arbeidersbuurt. De stad besloot op het eind van 
de 19de  eeuw gans de wijk te saneren.  

Na de sanering op 
ongeveer dezelfde plaats 
kwam de Kunstlaan 

Abdijkerk  

Groot en Klein Eekhout,. Was een bos dat zich op 
de helling bevond van de Blandiniumsberg.  Het 
Klein Eekhout lag meer naar de Schelde toe. Het 
Groot Eekhout helde meer over naar de Leie  

Situatie zie vlgd dia 

Op de vlgd foto 
zie je dit dak            
van de Dekstraat 



De bewoning van de Kattewijk voor het trekken van de Kunstlaan. Waar deze mensen terecht 
zijn gekomen heb ik niets te weten gekomen 

Cafe άA la 
Cantine 
Walloneέ 

Vlgde 
foto 



Zicht vanaf einde van de St Amandsstraat naar de kazerne toe  foto genomen rond 1880. Alles 
werd met de grond gelijk gemaakt. Uitgenomen de oude kazerne. Deze zou later worden gebroken 

Kramersplein-St Amandstraat 

De oude kazerne (heden de 
Leopold-kazerne) 

Dekstraat                            
nu Kunstlaan 

Het dak van 
de vorige 
foto 

Op het plan 
zie je 
duidelijk 
deze 
uitsprong 
van d 
rooilijn 



De Kunstlaan met de St Amandstraat 





Op 5.4.1889  was het een drukste van jewelste om de rondtrekkende dierentuin met de 
grootse verzameling van wilde dieren  te bezoeken die zijn stand had achter de oude kazerne. 
Die zelfde dag waren er 2 olifanten ontsnapt naar het Citadelpark. (deze olifant? ) 


