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Zeer goed bewaard gebouw van  1842. Het huis 
ernaast is afgebroken en de rooilijn is verplaatst  
om een bredere weg te kunnen aanleggen. 

Ook hier vanaf ŘŜ ǇƻƳǇ ƻǇ ά5Ŝ {ǇǊƛŜǘέ ǿŀǎ ƘŜǘ ƎŜŘŀŀƴ ƳŜǘ ƻǇ 
straat te lopen. Op de gemeenteraad van 15 sept 1865 besluit de 
raad er voetpaden aan te leggen tot het St Pietersplein. Lopend 
water was er niet i de huizen. Dagelijks was men genoodzaakt 
ǿŀǘŜǊ ǘŜ Ǝŀŀƴ ƘŀƭŜƴ ƻǇ ƘŜǘ ƪǊǳƛǎǇǳƴǘ ά5Ŝ {ǇǊƛŜǘέ  ǿŀŀǊ ŘŜ ǇƻƳǇ 
zich bevond. 

De oude gebouwen zijn reeds afgebroken en flats kwamen in de plaats . MEUROP 
(een winkelketen van meubelen) was de eerste grote winkel die zijn intrede had    
                                                      ƎŜŘŀŀƴ Φ IŜŘŜƴ ǿƛƴƪŜƭƪŜǘŜƴ ά{ǇŀǊέ  

De tijd dat er nog rode lichten stonden Nederkouter 
Toen de stad in 1989 nog 15 uurwerken had van 
de 100 werd dit project opgedoekt (zie ook 3 
ŘƛŀΩǎ ǾŜǊŘŜǊύ 
Een stadsuurwerk uit 1851, 
 



De Kortrijksepoortstraat begin niet aan de Verlorenkost  maar 
enkele huizen verder ƻǇ ƎŜƭƛƧƪŜ ƘƻƻƎǘŜ ƳŜǘ ά  ΨHoekske ά 
daarom dat ik eerst moeilijk nr4 kon vinden.  
De huizen nr 2 en 4 zijn verdwenen met de bouw van  grote 
appartementen maar daarvoor moesten ze eerst een zeer grote 
atelier afbreken die achteraan was gelegen aan de Leie. ( zie 5 
ŘƛŀΩǎ ǾŜǊŘŜǊ ύ 

Na het bouwen van deze appartementen begin de 
jaren zestig in de Kortrijksepoortstraat 6 kwam er 
een zaak met meubelen erin, eerst Mobilta 
aŜǳōŜƭǎ  Řŀƴ άMeuropέΣ ƭŀǘŜǊ Tapit ŘΩ Orient later 
supermarkt UNIC, heden SPAR   
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IŜǘ ōŜƎƛƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǎǘǊŀŀǘΣ Řƛǘ ǇƭŜƛƴǘƧŜ ƴƻŜƳŘŜ ƳŜƴ άƘŜǘ {ǇǊƛŜǘέΦ   Anno 1674  werd hier 
aan de spriet het eerste klooster van de Capucinessen gesticht na 25 jaar zijn ze naar 
een nieuw gebouw gaan wonen aan de Reep. 5Ŝ ά{ǇǊƛŜǘέ IƛŜǊ  was de splitsing naar de 
St Pietersabdij of  naar de stadspoort. Op dit pleintje stond vroeger een empirepomp, 
de ontmoetingsplaats om een babbeltje te slaan en te roddelen. In deze buurt waren 
vele huisjes zonder water. Deze pomp is verdwenen na 1883, ten gevolge van het 
bouwen van de watertorens en zo werd het water hier en daar op bepaalde punten 
gratis aan de gevel verstrekt. Waar vroeger de empirepomp stond was dit ook de 
plaats van de schandpaal van het st Pietersdorp.   Aansluitend op de schandpaal het 
volgende:  op 6januari 1850 is het brandmerken van misdadigers afgeschaft. Maar wat 
is de trend daarna?Gevangen merken zichzelf dat ze in den bak hebben gezeten 
(blijkbaar is men fier in den bak te hebben gezeten). 

Kaart van 1835 

De pomp werd 
uitgebroken in 
1899 



Heuvelpoort  
De stadsuurwerken moesten dringend worden gelijk gezet 

Zoals we weten van op de lagere school is het 12 uur als de zon op zijn hoogste punt staat. 
Maar op school hadden ze ons nooit gezegd dat we sinds wereldoorlog 1 de klokken reeds 
1 uur voorruit  werden gezet en dit was gebeurd door de bezetter. Na de oorlog bleef dit in 
stand gehouden. Waarom zou je een goeie maatregel terug afschaffen. Zoals je weet was 
de vijand van Duitsland, Engeland. Deze moesten niks weten van die vooruitgezette klok. 
We verplaatsen ons sneller en sneller sinds de uitvinding van de trein. In het begin nam de 
trein bij manier van spreken een slakkengangetje. Iedere trein vertrok stipt op het plaat-
selijk uur en vermits iedereen zijn eigen tijd had was dit met Brussel een 10 min verschil. 
De uurwerken van de spoorwegen werden overal gelijkgezet. Welke stad wilde niet mee-
werken om zijn stadsuurwerken gelijk te zetten. Gent. Buiten aan het zuidstation stond de 
stadsklok op de plaatselijke tijd en in het station was het de spoorwegtijd 10 min later. 
Onze stadsklokken werden toen nog niet geregeld door een moederklok die opgesteld 
stond in het belfort. De mensen die de trein namen wisten zeer vlug dat hun trein 10 min 
later vertrok. Na lang zijn been stil gehouden te hebben zagen de Gentenaars ook in dat 
dit mank liep en werden de klokken nu gelijk gezet met deze van de spoorwegen en dus 
was de tijd gelijk voor gans het land. Dit gebeurde op 1aug 1851. De mensen die het niet 
wisten dat de klokken nu gelijk stonden, hadden het zitten hun trein was reeds 
vertrokken. Want meer dan een week later stelde men vast  dat er nog veel passagiers het 
zitten hebben  



Kortrijksepoortstr St- Kwintensberg 

Gezusters Lovelingestraat            Vanhulthemstraat  

Wat is dat allemaal, zal je waarschijnlijk denken. Dit is ook een stukje Gentse 
geschiedenis. Heden is de tijd weten vanzelfsprekend. Maar rond 1853 heeft de 
gemeenteraad besloten 100 uurwerken te plaatsen op straatlantaarns en 
succes had dit. Meer dan 130 jaar ǾŜǊȊƻǊƎŘŜ άŘŜ ǎǘŀŘέ ŘŜ uurwerken want het 
was belangrijk dat de mensen de tijd wisten. Goed voor de bazen zodat het 
werkvolk op tijd op  hun werk konden zijn.    Ps: Het allemaal aan elkaar 
koppelen van de uurwerken was een uitvinding Nolet, een Gentenaar van 1851. 
de chauvinisten die fransen zijn beweren dat hen die uitvinding toekomt. Maar 
dat sloeg enkel op de verlichting van de uurwerken 

Verloren kost 

www.sint-pietersdorp.be 

Was het in 1986 dat ze allemaal 
verdwenen? In weet het niet 
meer. 



Het begin van de Kortrijksepoortstr en  
de Verloren Kost voor de 

eeuwwisseling. Het brugje was juist 
breed genoeg om er een koets te 

kunnen laten over rijden. Op 24 mei 
1851 wil het stadsbestuur deze weg 

verbreden maar door gebrek aan geld 
zal men nog 50  jaar moeten wachten  

De Verlorenkost  Deze hoek van het huis is nog bestaande en vormt nu 
het   hoekhuis van de nieuwe Verlorenkost  
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bƻƎƳŀŀƭǎ н ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ±ŜǊƭƻǊŜƴ YƻǎǘΦ Lƴ ƘŜǘ ǾŜǊƭŜŘŜƴ ǿŀǎ Řƛǘ ǎǘǊŀŀǘƧŜ ŜŜƴ ƻƴōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ steegje. Juist belangrijk genoeg 
om water uit de toen propere Leie(?) te halen en er wasgoed mee te wassen. Pas bij het graven van de coupure rond 1750 

heeft men  een brug gelegd over de Leie aan de Verloren kost, om een andere brug af te breken, die de belangrijke 
scheepvaart  zou hinderen ter hoogte van de Zoutstraat (zijstraatje van de Nederkouter) zie ook c5, leiekant Verlorenkost 

1895 ? 


