
Rozendaalken Savaanstraat 

C29 

Eerste minister Theo Lefevre woonde toen in de Savaanstraat 



Een zijstraat v/d Bagattenstr het 
Rozendaalken, of om het beter te 
laten klinken als je op café bent. 
Waar woont je? In άVallée aux 
Rosesέ dit was de Franse 
benaming. Hier de ingang van het 
nog bestaande beluik, zie 
volgende dia  

Foto 1968. Beluik 
Rozendaaltje 41-
47. Met zicht op 
huis nr. 47 

Anno 1865 

Roozendaalken, loopt van de Bagattenstraat tot het Bloemenstraatje ook geheten 
St Gillisstraat (heden Jerusalemstraat) werd waarschijnlijk zo genoemd omdat men 
daar vroeger rozen kweekte. 
St Pieters Rozendaelken loopt van de St Gillisstraat naar de Bagattenstraat. Staat  
reeds op het plan van Goethals van 1796 en was reeds vermeld in het 
Resolutieboek van 1568 
Op 1 februari 1845 was het gedaan met midden op de straat te lopen. Dit is de datum dat er 
in Gent een wet werd gestemd voor het aanleggen van voetpaden en daar uitvloeiend vele 
andere reglementering zoals (afvoer van regenwater van de huizen, kelderramen, de toegang 
naar de kelder (cafés voor het bier) diende nu te gebeuren in het gevelvlak en niet meer 
erbuiten) 



Foto 1968. Beluik 
Rozendaaltje 41-47.  

bouwjaar 1865 

De terug gereno-
veerde huisjes v/d 
vorige dia 

Het klassieke kolenhok  van in de 
steegjes buiten wegens plaatsgebrek 

De toiletten 

Het nog bestaande 
beluikje 

De bevolking in de beluiken steeg vanaf 1860 van                                                                   
25000 inwoners naar 40 000 in 1890 . 2 op 5 mensen 

woonden in de beluiken, in armoedige 
omstandigheden !!!!  

Ik zie op de foto vuilbakken staan. Heden 
kennen we de container of de vuilniszak die 
we één maal per week aan de deur plaatsen. 

Wel op 1-1-1954 was er een nieuweheid 
ingevoerd voor de Gentenaren  ieder huis 
kreeg een ijzeren vuilnisbak en men kon 2 
maal per week het huisvuil kwijt. Vroeger  

zette men alles maar buiten in allerlei 
vormen en dit was voor de 

gemeentewerkers niet meer te doen.  



De koolbakken van de huisjes 

De gemeenschappelijke 
toiletten 

Wat ziet 
mijn oog? 
Een 
kanarie-
pietje 

Foto 1968.   Beluik van 1865 
Rozendaaltje (is een zijstraat van de 
Bagattenstraat) 

9 april 1864.In Londen wordt een zeer winstge-
vende handel gedreven in kanarievogels. Te 
Gent, waar een bijzondere markt voor die 
vogels bestond, hadden Engelsen ongeveer 
1300 kanarievogels op de vogelmarkt gebracht.  

Hetzelfde beluik, nu bijna 40 jaar 
later. Arbeiders zijn verdwenen, 
het beluik is gerenoveerd en 
ingenomen door een jonger 
kinderloos volkje, de studenten.               
Van een arbeiders-kwartier naar 
een Quartier -Latin     



Rozendaalken, een zijstraat 
van de Bagattenstraat 

Dit huis had te maken van  mensen die weggevoerd werden 
naar Duitse werkplaatsen tijdens de wereldoorlog I. De grote 
opvangplaats was aan de Vogelzang in de textiel-fabriek ά[ŀ 
Liniére de Gantoiseέ ǾŀƴŘŀŀǊ ƴŀŀǊ ƘŜǘ {ǘŀǘƛƻƴ Rabot. Om deze 
plaats te herdenken werd dit deel van de Blaisantvest 
veranderd in de Opgeëistenlaan ( het nieuwe justitiepaleis 
(2007) is gebouwd naast op het oude Rabotstation en waar 
vroeger lang een hangar stond van het Rabotstation)  



Hoek Savaanstaat  nr 3 met de 
Nederkouter 



Savaanstraat 3 tot 7 



De Savaanstraat               Ketelvest                de Schelde tssn Reep en de Leie 

Een kaart van zeeeeer lang 
geleden. De Savaanstraat op 
St Pietersdorp was reeds 
zeer dicht bevolkt met de 
omliggende straatjes samen 
met de Nederkouter en de 
Kortrijksepoortstraat 
(vroeger de Tijkstraat en 
Hebbrechtstaat) 



De gebouwen die de Englisch Club  
innam in 1907 . Met een internaat 
voor meisjes  en later ook voor                        
jongens  natuurlijk. Maar waar                              
in de Savaanstraat? 

Alle huizen links zijn 
afgebroken. Foto 
van heden vlgd dia  


