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Brabantdam  
Van de Vogelmarkt tot 
aan het St.-Annaplein 

Het eerste deel v/d Brabantdam, 
v/d Vogelmarkt tot aan het 

Laurentplein, heette destijds de 
Brabantstraat. 

 

 

Twee reclamekaarten op hetzelfde 
adres, dus 2 verschillende perioden. 

 

Circa 1882 ǿŀǎ 5ΩƘŀŜƴŜƴǎ-Gathier ver-
deler voor Gent van de naaimachines 
van het Amerikaanse merk Howe. Hij 
verkocht ook breimachines, zie enkele 
ŘƛŀΩǎ ǾŜǊŘŜǊΦ .ƭƛƧƪōŀŀǊ ƪƻƴ ƳŜƴ ȊŜ ƻƻƪ 
op krediet kopen. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Rond 1898 werd het pand een 
schoen- Ŝƴ ǇŀǊŀǇƭǳǿƛƴƪŜƭ ά!ǳ {ƻǳƭƛŜǊ 
ŘΩhǊέ ǳƛǘƎŜōŀŀǘ ŘƻƻǊ ƳŀŘŜƳƻƛǎŜƭƭŜ 

Sattler. 
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Vóór 1941 had je de Brabantstraat en de Brabantdam. De eerste was de kortste en liep van de Vogelmarkt tot aan de Nederschelde en was één 
van  de oudste straten van Gent, reeds vermeld in 1325. Zij vormde van oudsher een belangrijke invalsweg. In 1812 werd ze even Keizerinnestraat 
gedoopt, doch die naam verdween met de val van Napoleon in 1814. De Brabantdam ontstond wat later in het verlengde van deze straat en liep 
tot aan het Sint-Annaplein voorheen het Arteveldeplein genoemd. 

Beide straten werden in 1941 verenigd tot één en dezelfde straat met name de Brabantdam ten einde verwarring in de adressen te voorkomen. 

In 1254 werd de Brabantwijk aan Gent toegevoegd en kreeg de stad dus een belangrijke uitbreiding. De Braempoort ter hoogte van de Neder-
schelde had geen zin meer en was een binnenpoort geworden. In 1540 (keizer Karels besluit) werd de poort grotendeels afgebroken en in 1779 
(Oostenrijkse tijd) verdween ze volledig. In de onmiddellijke omgeving van de Braempoort bevond zich sinds de 12e eeuw een watermolen van de 
stad. Deze bestond in feite uit 4 molens: de Rogghemeulen, de Hoeckmeulen, de Waelinne en de Mautmeulen. De molensluizen, Braamgaten 
genaamd, maakten deel uit van  de verdedigingsgordel van de stad en waren bedoeld om in geval van nood de omringende gronden onder water 
te laten lopen. Vandaar ook de naam Brabantdam wat een kunstmatig aangelegde dijk betekent die naar de stadspoort leidde. De watermolen 
werd in 1881 gesloopt en de Nederschelde overwelfd, waarna het François Laurentplein kon aangelegd worden. 
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Ik heb de kaart van 1825 in dezelfde richting gelegd 
om ze te kunnen vergelijken met de kaart van 1855. 
Dus 30 jaar later. Ook op dit gedeelte van Gent 
weinig bebouwing. De Zuid-Stationstraat, Keizer 
Karelstraat, het St.-Annaplein en nog andere straten 
moest nog worden aangelegd. johan@sint-pietersdorp.be 
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Het begin van de Brabantdam (destijds Brabantstraat) aan de pare kant in 1898 en 2014. Om uit dit 
kluwen te geraken heb ik de rangorde v/d 22 identieke rondboogvensters boven de winkelpuien als 
referentie gebruikt. Zo kon ik de handelaars v/d panden uit het eind v/d 19e eeuw terug tot leven 
roepen en correct kaderen in het huidig straatbeeld. We worden hier als het ware met de teletijd-
machine van professor Barabas 125 jaar teruggekatapulteerd in een wereld met gezichten. 
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Kijk eens hoe gezellig de mensen nog op straat konden lopen. Van de tram had men 
blijkbaar geen schrik. 


