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Er moet iemand geweest zijn die de 
naam, Jan van Gent aan deze meeuw 
heeft gegeven. Weet je meer daarover, 
dat zou me een groot plezier doen. johan@sint-pietersdorp.be 



Een 
18eeuwse 
kuiperij. 
Waar kan ik 
deze 
afbeelding 
beter 
plaatsen dan 
op de 
Kuiperkaai ! 



Van de 
Kuiperskaai van 
vroeger is er niet 
veel meer te zien. 
Met deze affiches 
wil ik de 
bedrijvigheid van 
vroeger laten 
zien 



De Kuiperskaai 



1915 

Zelfde gebouw 

Reeds in 1913 werd de naam veranderd in Duitse naam om meer klanten aan te  spreken                   
    voor de WT van 13ne. Eerst was het Valentino. Oudere mensen van in mijn jeugd                        
       spraken daarover. Na een opknapbeurt werd de naam veranderd in Scala en in                           
        1913 Wintergarten, de naam klonk goed  want een jaar later toen we                                              
         bezet waren door de Duitsers. Deze  maakten er een gezellig verblijf van                                    
            die uitsluitend door deze Duitstalige mensen  bezocht werden. Het                                           
                                werd een       Soldatenheim. Terug naam verandering in 1921.                                   
                                                           Het Coliseum. In 1960 trad het verval in                                                   
                                                              en alles werd afgebroken voor het                                                             
                                                              complex van de Zuid te kunnen                                                    
                                                                  bouwen, je welgekend.  

Terug naar de zuid naar de Kuiperskaai 


