
D30 Vincentiusplein vroeger 
Fabrieksplein (plaats) , de Groenen 
Briel, vroeger de Palingstraat, 
Baviaanstraat,  Dobbelslot vroeger 
Zaaimanstraat , Moerestraat 
vroeger de Korte Schipgracht 
Lange Schipstraat  
Omgeving st Lucas  van E7 



Café de Drie Blaaskens 

Dit beluik met de ƴǊΩǎ 
24 tot 32 werd 

gefotografeerd in 
1934 en gesloopt in 

1941. Op de foto 
rechts zie je nog 

duidelijk de uitgang 
van het beluik. Je kon 
het beluikje bereiken 
door een lange gang 
die ingesloten was in 
de huizen op het Fa-

brieksplein. Het 
citeetje was van voor 

1850. Vanaf 1850 
moest de ingang 3 
meter breed zijn en 

mocht niet meer 
overbouwd worden  

Het citeetje nr 36 tt  40 
met de ingang van het 
beluik op het 
Fabrieksplein. Werd 
gefotografeerd in 1934 
op het einde van de 
Baviaanstraat. Op de 
onderste foto zie je de 
achtergevel van de 
huizen die omgevormd 
werden tot 
citeehuisjes 
Afgebroken in 1956 om 
gans deze wijk te 
saneren. 

De Koolpoorte met de ƴǊΩǎ 17 tt  
22 werd onbewoonbaar ver-

klaard in 1936. foto is van 1934  

Het Fabrieksplein heet nu Sint-Vincentiusplein is waar AZ 
{ƛƴǘ [ǳŎŀǎ ƛǎΦ CƻǘƻΩǎ ƴŜƳŜƴ ƘŜŜŦǘ ƎŜŜƴ Ȋƛƴ ƻƳŘŀǘ ŀƭƭŜǎ ƘƛŜǊ 
bijna van de kaart is geveegd. Alleen 5 bomen staan er nog. 
En wanneer zijn die bomen geplant, zo dik zijn ze ook niet 

Kaart uit   1880 

Zie vlgd dia 
over de 
Baviaanstraat 

uitgang 

Het water was 
buiten te nemen 
aan een kraantje 



Baviaanstraat richting                       
St Vincentiusplein (az st Lucas) 

Ingang van het citetje dat werd 
afgebroken i de jaren vijftig? 

Nog niet zo lang geleden rond 1959-65 ontstond er een 
verpauperde volksbuurt tussen de Groene Briel en de 
Tichelrei. Om deze reden had het stadsbestuur besloten 
gans deze buurt te saneren 

De Baviaanstraat is heden 2 a 3 
keren breder dan vroeger.  De-               
ze straat had een toegang aan 
het St Vincentiusplein. Alles          
werd met de grond gelijk 
gemaakt eind de                                 
jaren zeventig                                     
begin tachtig 



Dezelfde gevel 

Gelukkig hebben ze niet alles plat gelegd. 
Zo kunnen we ons nog wat oriënteren.  

Tot halfweg de jaren zestig  was dit het beeld van 
de klinieken, den Briel en de Sint Vincentius kliniek 
heden het St Lucas Ziekenhuis 



Plaats van de situatie van de 2 huizen met deze muur 
ȊƛŜ ƧŜ ƻǇ ŘŜ ƪŀŀǊǘ о ŘƛŀΩǎ ǾŜǊŘŜǊ  

De gasverlichting staat 
bijna op de hoek met St 
Margrietstraat 

Gebouwen uit de 
St Margrietstraat 

Fabriekplaats  (het Vincentiusplein)  


