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Het nummer van het huis zal waarschijnlijk klop-
pen . 100 jaar geleden lagen bvb. hoge 
huisnummers nog op het einde van de straat nu 
hetzelfde nummer halfweg. Reden vroeger werden 
grote huizen opgedeeld en bij een herziening 
dichterbij. Het smalle huis links is zeker niet het uit 
huis met balkon. Oude foto heeft bovenaan maar  1 
venster. Op de huidige situatie 3 vensters 
Ik vermoed dat op de oude foto gans het gebouw is 
dat afgebroken werd en heden  nu  de nieuwbouw. 
Ook hier hogerop van 3 bouwlagen naar 4. je ziet 
op de rand van de foto nog het dakgootuiteinde. 
Altijd was het gelijksvloer hoger dan het eerste 
verdiep en daarmee toch een licht bewijs dat dit 
het oude gebouw was 
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           Binnen 20 jaar zal ook de                           
pare kant niet meer te herkennen zijn johan@sint-pietersdorp.be 
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Gans de Brusselsepoort-
straat  aan de linkse 
kant  zijn alle gebouwen 
die 50 jaar geleden nog 
stonden allemaal bijna 
allemaal verdwenen   

Op de vlgd dia 
zien we ook 
nog dit huis 
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Tijdens de Oostenrijkse tijd (1760 en 1770) was hier reeds een kazerne . Tijdens de 
Franse periode kwam het in handen van de stad Gent (Gent moesten de kazernes 
onderhouden en de Franse staat betaalde 190 fr huur per jaar)  In 1887 moest men 
een stuk grond  afstaan voor de verbreding van de Schelde achteraan. Als tegen 
prestatie kreeg men een mooie kade gebouwd die de 2 kazernes verbonden 
achteraan. Tijdens de 1ste wereldoorlog maakten de Duitsers bezit van deze 2 
kazernes en ook tijdens de 2de W.O. Na de oorlog in 1946 werd deze kazerne 
verkocht. Reden ?  Na de oorlog moesten vele soldaten hun legerdienst in Duitsland 
vervullen. De verkoop liep mank en in 1949 zat het leger terug opgezadeld met het 
gebouw. Wegens verval werd het terug te koop gezet in 1961 en het duurde tot 
1971 toen bouwmaatschappij toehapte. 
 

Ommegangstr  

Huis vorige dia 

De Brusselsepoortstraat noemde ook vroeger de Keizersstraat 
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In de Brusselsepoortstraat had je 2 
kazernes. Hier de Kleine Kazerne 

Richting 
Ledeberg 

Richting Gent 

De artilleriekazerne. Na 1918 verdween het paardenvolk 
en bleef de artillerie alleen over. In 1940 kwam de luchtmacht.  
Wat de luchtmacht daar kwam doen blijft me een raadsel! 
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