
Het eerste steentje van het Rabot werd gelegd in 1489. Werd reeds gerestaureerd in 1860. Maar om de brug  te verbreden heeft                                       
men het ongelukkig idee  gehad een deel van de  voorgevel van het hoofdgebouw  weg te nemen. Dit kan men nog goed zien op de                                    
vlgd dia( schilderij van onze Hollandse soldaat Wynantz) . De waterloop de Lieve die achter het Rabot liep werd reeds gedempt in 1872. Met de            
aanleg van het Rabotstation deed deze reeds geen dienst meer sinds 1935.  
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Schilderij rond 1825. In 
de loop van de 19de 

eeuw  werd deze huizen 
en brug afgebroken 

Gelukkig heeft Keizer Karel het Rabot ongeschonden gelaten. In 1781 heeft keizer JozefII bevel gegeven al de versterkingen in de Oostenrijkse Nederlan-
den af te breken.  Alleen werden de grachten behouden om de ontduiking van de stadsrechten te verhinderen. Gelukkig waren de Rabottorens  en nog 

andere poorten  niet onderworpen voor afbraak.  Het Rabot heeft in de loop der jaren verschillende bestemmingen gehad.  Vanaf 1820 tot 25 was het een 
Kruitmagazijn. Soms meer dan 5000 pond buskruit. Vanaf 1830 ijskelder. Ook bureau voor ontvangsten van tol (stadsoctrooien) Toen in 1860 alle poorten 
verdwenen waren, zijn  de Rabottorens blijven bestaan omdat ze een functie bekleden die waarschijnlijk niet direct elders konden worden ondergebracht 

. 

Weg  

Het Rabot genomen aan voor en achterzijde  

 Maar vooral het was rond 1860 een 
zeer oud versterkt militair  gebouw. 

Alle andere oude stadspoorten 
werden reeds afgebroken en 

vervangen geweest door modernere 
poorten die zeer snel af te breken 

waren. Wel werd  de vleugel van de 
stadskant afgebroken om de brug 

over de Lieve te verbreden . De  
oorspronkelijke afgekante torens 
werden volledig rond gemaakt en 

het verbindingsgebouw kreeg aan de 
stadskant een nieuwe gevel, een 

kopie van de gevel aan de andere 
kant  

Zie dia 10 

straatzijde Stadszijde  



Kolveniersgang werd later gedempt in de jaren zestig 
van de vorige eeuw.   

Het Rabot uit 1840. Indien dit juist is, is deze 
foto de oudste van Gent want de fotografie 

is ontstaan bij de onafhankelijkheid van 
België rond 1830 en stond in 1839 reeds 

goed op punt 

. 

Rabot. Is niet hetzelfde als een sluis. Een sluis heeft 2 hoof-
den een rabot 1. Dit hoofd bestaat uit een zware eikenhou-
ten balken die dwars in het water worden om het water 
tegen te houden. Om een schip door te laten nam men de 
balken weg en werd het schip meegesleurd door de stro-
ming. Omgekeerd was het veel moeilijker en kwam er veel 
mankracht aan te pas. Op gans de Lieve tot Damme bij 
Brugge had men 8 rabotten.  Later toen de Lieve geen enkel 
nut meer had werd een deel van de Lieve gebruikt voor het 
graven van het Schipdonkkanaal.                                                                                           
Hiernaast . De lieve was al een tijdje omgeleid. Reden: 
Tussen het Rabot en de verbindingsvaart werd de Lieve in 
1872 gedempt. Reden, men had het verbindingskanaal 
gegraven in de Wondelgemmeersen die de Brugse vaart 
verbond met het kanaal Gent Terneuzen. Hier was de Lieve 
ook nog verbonden met de Coupure door de Waldam. Ook 
deze is al een tijdje geleden gedempt om het drukke 
verkeer te kunnen verwezenlijken. 

Toen de Lieve werd gegraven waren enkel de     
                  rabotten van toepassing. Sluizen was  
                   een uitvinding van Leonardo Da Vinci  

                         (1452-1519) dus 2 eeuwen later 



1 hoogbouw is reeds afgebroken. De 2de staat reeds leeg om hetzelfde lot te onderaan. Binnen 10 jaar zal je 
dit beeld niet meer herkennen als de 3de toren ook vervangen zal zijn door lagere appartementsblokken 


